
 
 

  Weekend jaarfeest  
      2024 
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Vrijdag 1 November. 
 
 

 
 
Onze vakantie begon op vrijdagmiddag 15.00 uur in het hotel vlakbij Wolfheze met 
koffie en gebak. 
 

Daarna werden de kamers snel verdeeld en goed gekeurd, zodat Steve en Rick, 
Maurice en Marian, Peter en Anita samen en Frank 
alleen op in hotelkamer sliepen. 
 
 
Vrij snel daarna was het genieten van een lekker 3 
gangen diner. 
 
 
Na het heerlijke ruime diner werd er een potje 'mens 
erg je niet/wel' gespeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zaterdag 2 November. 
 
 
 
 

 
 
 
Zaterdagochtend rond 8.00 uur werden we wakker en gingen voor het ruime ontbijt 
met lekkere broodjes, croissantjes, yoghurt, enzovoort. 
We hadden nog wel wat tijd tot het jaarfeest en zijn wat gaan shoppen in Renkum 
voor een flesje drinken of een hebbedingetje. 
En een bakje koffie met broodje bij de bakker. Hmmmm, lekker genieten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S'middags naar het grote circus jaarfeest van 
Tendens Vakanties met de verklede clowns en 
acrobaten. 
Ronnie Tober en Johan Heuser kwamen langs    
voor hun optreden. 'De Engelbewaarder' en 'Heb 
je even voor mij' vielen zo in smaak dat die in de 

polonaise wel een paar keer werden herhaald. Een super gezellige dag. 
 



 
 
 
 

 
 
Sander heeft zijn kunstje met de 
borden laten zien, dat konden wij 
buiten in een doe het zelf-circus dan 
ook oefenen. 
 
 Als beloning kregen we een mooi 
cadeautje. Die we eind van de dag mee 
naar huis konden nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna konden we een lekker bakje patat en een broodje hamburger halen. 
Nadat de Tendens jaarwisseling was gevierd  met de onthulling van de cover van de 
reisgids en de ontmaskering van Maatje de Bij, kregen we nog een fantastisch 
optreden van “ALLEEN HOLLANDS”. 



De hele zaal ging helemaal los tijdens het optreden, polonaise en de woonboot. 
 
Wat een plezier hebben we gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rond 20.00 uur was het feest helaas afgelopen en zijn we met alle cadeautjes 
(circus-klokken) weer naar het hotel gereden. 
 
 
 

In het hotel toch nog weer een 
potje 'Mens erg je niet' met een 
drankje erbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zondagochtend toch iets later door het grote feest om een uur of 8.30 weer aan het 
uitgebreide ontbijt. 
Een lekker ontbijt met ei, spek, broodjes enzovoort.  
 

Rond 10.00 uur zaten we klaar voor onze taxi's 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het gezellige jaarfeest weekend. En tot een volgende keer. 

Hartelijke groeten Peter en Anita. 

 

 

 

 



 


